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Prijsvraag - Gezien in Haarlem

Ik leun tegen het beeldje van de bekende Haarlemse schrijver 

.........………………......................................................................………... 

terwijl ik deze foto maak en sta in de 

.........………………......................................................................………...

Mail de oplossing naar haerlemredactie@gmail.com vóór 

15 maart 2016. De prijs is een boekenbon van 25 euro. Bij 

meerdere goede inzendingen beslist het lot. Oplossing in de 

volgende Nieuwsbrief.

Oplossing prijsvraag uit de Haerlem Nieuwsbrief december:

Ik liep door het Frans Hals museum en zag dit prachtige 

portret geschilderd door Johannes Cornelisz Verspronck en 

voorstellend Willemina van Braeckel. 

De boekenbon is gewonnen door E.W. Aarts.

Het Sint Jacobs Godshuis in Haarlem is 
een unieke instelling. Ruim driehonderd 
jaar oud, maar met wortels die tot 
1437 reiken, toen in de Hagestraat in 
de Burgwal een Jacobsgasthuis werd 
gesticht. Hier kwam in 1715 een Rooms-
katholiek Wees- en Armhuis, genaamd Sint 
Jacob, waar zo’n 250 wezen en bejaarden 
onderdak kregen. Het werd bestuurd door 
katholieke notabelen die zich College van 
Regenten van het Sint Jacobs Godshuis 
noemden. Dit Wees- en Armhuis werd in 
1966 gesloten. 

In 1970 vestigde zich er een woon-, werk- 

en leefgemeenschap, die onderdak bood aan 

mensen in de knel. Het oude Godshuis werd 

toen omgedoopt in Rosenstock-Huessy Huis. 

Het college van regenten bestuurde vanaf 

1966 het bejaardentehuis Sint Jacob 

in de Hout en vanaf 1979 verpleeghuis 

Boerhaave, die in 1995 in een zorgkoepel 

werden ondergebracht, de Stichting Sint 

Jacob. Vanaf die tijd houden regenten 

zich vooral bezig met het initiëren en 

ontwikkelen van sociale projecten in Haarlem 

en Zuid-Kennemerland. Ze hebben ook 

verschillende hofjes en woonprojecten voor 

bijzondere groepen. Regenten beheren een 

vermogensfonds van ca. 20 miljoen euro en 

verstrekken jaarlijks ruim 550.000 euro aan 

giften. 

Het boek van Wim Cerutti brengt veel nieuw 

materiaal en nieuwe inzichten en geeft een 

goed beeld van de positie van katholieken 

in Haarlem, die vanaf de 17de eeuw zo’n 

25-35% van de Haarlemse bevolking 

uitmaakten. 

Het boek biedt veel nieuw beeldmateriaal 

en ontroerende interviews met wezen die 

zo’n 75 jaar geleden in het weeshuis in 

de Hagestraat woonden. ‘Liefdewerk tot 

in eeuwigheid’ behandelt, geplaatst tegen 

een breder historisch kader, een relatief 

onbekend aspect van de geschiedenis van 

Haarlem: een traditie van eeuwen van 

liefdevolle en onbaatzuchtige zorg voor hen 

die dat nodig hadden en hebben: armen, 

zieken, gehandicapten, wezen, ouderen, 

daklozen, mensen in de knel, ontheemden 

en vluchtelingen. Een thema dat nog steeds 

uiterst actueel is. 

Het Jacobsgasthuis was nauw verbonden 

met de verering van Jacobus de Meerdere 

en de bedevaart naar Santiago en ook het 

Jacobs Godshuis hecht nog steeds aan een 

verbondenheid met Jacobus als symbool 

voor de mens als reiziger. Het Rosenstock-

Huessy Huis is vandaag de dag een van 

de stempelplaatsen voor pelgrims naar 

Santiago. Haarlem is dus een Jacobsstad 

en een stad van pelgrims te noemen. Ook 

op deze aspecten gaat het boek van Cerutti 

uitgebreid in. 

In Museum Haarlem is van 29 januari tot 

medio maart 2016 een tentoonstelling te 

zien: ‘Haarlemse pelgrims naar Santiago 

en Jeruzalem’. Deze vormt in feite een 

samenvatting van het nieuwe boek van 

Cerutti en van een eerder boek van zijn 

hand: ‘Haarlemse Jeruzalemvaarders’.

Meer over het Sint Jacobs Godshuis



Interview

‘Iets wat mooi is behouden en sterker 
maken, daar begint mijn opgave’

Het ledenaantal van de Vereniging 
Haerlem slinkt. Ten onrechte natuurlijk. 
Daarom in deze rubriek een voorstelronde. 
Wie zijn onze leden eigenlijk en wat doen 
ze? Wat dragen ze bij aan de stad en welke 
verhalen hebben ze te vertellen? Vandaag 
deel 1: architect en docent Peter Rutten.

Naam: Peter Rutten

Leeftijd: 46

Geboorteplaats: Arcen

Beroep: architect en docent voor de 

opleiding Bouwhistorie Monumenten 

Restauratie aan de Universiteit Utrecht

Lid van Haerlem sinds: 2015

Eigenlijk had Peter Rutten de 

vierde generatie moeten zijn in het 

aannemersbedrijf van zijn familie. Toch 

koos hij uiteindelijk voor het beroep van 

architect. In de economische hoogtijdagen 

eind jaren negentig bouwde hij ‘hele 

weilanden vol’. Tot hij in 2002 via architect 

Sjoerd Soeters in aanraking kwam met het 

Amsterdamse Blauwlakenblok. Daar leerde 

hij de ambachtelijkheid van monumenten 

waarderen. Het liet hem niet meer los en het 

zette hem ertoe aan zich in 2008 in Haarlem 

te vestigen als architect en zich toe te 

leggen op duurzame monumentenzorg. 

Aanstekelijk vertelt Rutten over zijn vak. 

‘Iets wat mooi is behouden en sterker 

maken, daar begint mijn opgave’, zo stelt 

hij. Hij laat diverse presentaties en zijn 

persoonlijke aantekenboek zien om zijn 

woorden kracht bij te zetten. ‘Kijk’, zegt hij, 

‘alle partijen koesteren een monument op 

hun eigen manier. De nieuwe koper omdat 

ze zijn gevallen op het huis, de gemeente 

omdat het op de monumentenlijst staat, en 

de architect en de aannemer vanwege de 

mogelijkheden.’ Hij wijst in zijn opschrijfboek 

een huis aan met een hartje erboven. 

‘Vervolgens loop ik door een gebouw en 

gebruik mijn zintuigen om te kijken wat me 

opvalt. Mijn opgave is dan om de ziel van 

een gebouw terug te brengen. Een gebouw 

is immers een schatkaart en elke opdracht 

is maatwerk. Ten slotte de laatste fase: 

het bewaken en aansturen van het hartje.’ 

Want de architect heeft niet zelden ook 

een aansturende rol op diverse partijen en 

belangen en het is zijn taak die samen te 

brengen.

Omdat de stap met name voor een 

particulier dikwijls erg groot is om een 

architect in te huren, heeft Rutten de 

site haarlemschenieuwe.nl opgericht. Op 

deze site, waar hij de gemeente en de 

afdeling erfgoed nauw bij betrekt, stelt hij 

dat maatwerkadvies nodig is om bij een 

historisch pand energie te besparen en toch 

wooncomfort te hebben zonder afbreuk te 

doen aan de historische waarde. 

Zijn volgende doel is het opzetten van 

een kenniscentrum dat zich richt op 

het conserveren en verbeteren van 

monumenten, ondersteund door bevlogen 

erfgoeddeskundigen. ‘Er leven veel vragen bij 

huizenkopers: Hoe kun je nou een gebouw 

conserveren en tegelijkertijd verbeteren? 

Wie is een goede schilder en waar vindt 

ik die competente aannemer? Ik denk dat 

iedereen baat heeft bij een platform dat 

deze vragen kan beantwoorden en alle 

rollen, van opdrachtgever tot ontwerper en 

overheid, op een laagdrempelige manier kan 

verbinden. Ik ben nu op zoek naar goede 

namen. Wie kan me helpen?’

Pieter Winters, redacteur Nieuwsbrief

Peter Rutten

Huis met hartje
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De afgelopen periode was het rustig op 
het gebied van de boekenpublicaties. Dit 
voorjaar staan er weer nieuwe uitgaven 
op de agenda dus nemen wij aan dat we in 
het volgende nummer met een uitgebreider 
overzicht zullen komen.

Toch was er een opvallend lichtpuntje. 

Op zondagmiddag 17 januari verzamelde 

een grote groep belangstellenden zich om 

de presentatie van het boek ‘De Kunst 

Canon van Haarlem’ van Kim Bergshoeff 

bij te wonen. Kim Bergshoeff heeft een 

eigen tekstbureau, ‘Kim in de Pen’, en 

werkt voor diverse opdrachtgevers. Drie 

jaar geleden verscheen: ‘De Canon van 

Haarlem’ van haar hand (niet te verwarren 

met de ‘Historische Canon van Haarlem’ 

van o.a. Piet de Rooy). Omdat zij tijdens 

de voorbereiding en na publicatie daarvan 

steeds weer nieuw materiaal over de 

Haarlems kunst ontdekte, leek het haar een 

goed idee om deze informatie te verwerken 

tot een vervolguitgave, ook weer in de vorm 

van een canon, nu dus over de kunst in 

ruime zin. Schrijvers, muzikanten, schilders, 

bestuurders, we komen ze allemaal tegen. 

Eric J. Coolen werd bij het project betrokken 

om de illustraties te verzorgen. 

Het heeft een zelfde opbouw als haar 

eerdere genoemde boek. Elk hoofdstuk 

draait om een jaartal en een Haarlemse 

persoonlijkheid die aan een gebeurtenis 

in dat jaar gekoppeld wordt. Door de 

achtergrondinformatie is het geen 

opsomming van feiten over deze persoon 

alleen, het tijdbeeld wordt geschetst 

waardoor we eigenlijk wandelen door de 

geschiedenis van Haarlem vanaf de late 

middeleeuwen tot en met nu.

Van elke beschreven hoofdrolspeler in het 

boek heeft Eric J. Coolen per hoofdstuk een 

schets gemaakt. Bij elke illustratie staat ook 

een ‘icoontje’ van dezelfde man of vrouw in 

kwestie dat meer in de kenmerkende Klare 

Lijn getekend is. Een persoonlijk logootje 

dat zijn of haar karakter of werkgebied 

symboliseert. Het door Henk Tijbosch 

vormgegeven boek is een uitgave van In de 

Blije Druk waarvan wij vorig jaar het boek 

‘Lizzy’ van Peter Hammann bespraken.

Er komen vijftig personen langs waar een 

mooi verhaal over wordt verteld. Veel over 

de echte grote bekende Haarlemmers waar 

we in een kunstcanon niet omheen kunnen 

zoals Frans Hals, Godfried Bomans en 

Lennaert Nijgh, maar ook de tot nu toe wat 

minder bekenden of talenten die sinds kort 

aan de weg timmeren zoals Joost en Daan 

Speelman, initiatiefnemers van Gitaarlem.

We gaan ze hier niet allemaal noemen, het is 

beter het boek zelf aan te schaffen en door 

te lezen. Ook nuttig als naslagwerk om af en 

toe eens ter hand te nemen als er een naam 

valt en u zich afvraagt ‘hoe zat dat ook 

alweer met die schrijver, dichter, schilder of 

filmmaker’…

Het boek heeft ruim 200 bladzijden en is 

voor € 14,95 verkrijgbaar bij de meeste 

Haarlemse boekwinkels.

Frank-Michiel Boorsma

Uit de Haerlemse boekenmolen
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Eric J. Coolen en Kim Bergshoeff hadden het 

op 17 januari bij Boekhandel De Vries druk 

met signeren (foto Frank Boorsma)


